
DE HEER

 

Geboren te Anderlecht op 18 april 1948 en thuis zachtjes
ingeslapen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 20 juni 2020. 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk van 

O.-L.-Vrouw, Dorp te Onze-Lieve-Vrouw-Waver,  
op VRIJDAG 26 JUNI 2020 om 10.00 uur. 

De asurn zal op latere datum in familiale kring
thuis verstrooid worden.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vóór de begrafenis
vanaf  9.40uur. 

Gelegenheid tot groeten woensdag a.s. van 19u tot 19.30u
in het funerarium Ivo Ceulemans, Molenstraat 23a 

te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

BLIJF HEM MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN

 

Dit melden u met droefheid:

Godelieve VAN HAECHT                                         zijn echtgenote

Marc en Lisette VAN CAMPENHOUT - DE KRUYFF,
                        Luka
                        Chloë
                        Noah
Tarek en Linda ILSBROUX - VAN CAMPENHOUT,
Kristof  en Mirjam VAN DEN BROECK - VAN CAMPENHOUT,
                        Quinten
                        Vincent
                        Carsten
                        Tristan                         zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families       VAN CAMENHOUT, VAN HAECHT,
                        PERMENTIER en BRIERS.

Rouwadres:      Bosstraat 10  -  2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
                        online condoleren 
                        via rouwberichten.                      
                       
                

www.rouwcenterivo.be

echtgenoot van 
Godelieve VAN HAECHT

Met dank aan de huisdokter Koen Van der Veken, 
                      de thuisverpleging Top-Care
                      voor al hun goede zorgen. 

Raymond
VAN

CAMPENHOUT

Lid van de Kon. Biljartclub Coloma
oud-medewerker Zoo Planckendael 

Begrafenissen - rouwcenter Ivo Ceulemans , Molenstraat 23a, 2861 Sint-Katelijne-Waver 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver, tel. 015 760099 - gsm. 0495 100099    rouwcenterivo@gmail.com

We zien je nu
niet meer, maar

je zal altijd verder 
leven in ons hart

Noch bloemen, noch kransen.
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