
In stille eenvoud ben je van ons heengegaan

De Heer Jan HOFMANS 

° Duffel 2 augustus 1948   -   † Mechelen 25 augustus 2020.

Rouwcenter Ivo Ceulemans - Onze-Lieve-Vrouw-Waver  015 76 00 99, 

De crematie heeft plaatsgehad in intieme kring, waarna Jan verstrooid werd te Sint-Katelijne-Waver, centrum.

Dank aan dokter Marc Van Houdt, de thuisverpleging, dokters en personeel van het Sint-Maarten te Mechelen,
Speciale dank aan zijn beste vriend Paul, alsook de buren die Jan vooral steunden in de laatste moeilijke jaren.

Rouwadres; Lieve Hofmans, Lozenhoekstraat 18 - 3140 Keerbergen.

                                                      www.rouwcenterivo.be

Telkens weer zullen we je terug ontmoeten, we zeggen veel te gauw, het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Wij zullen nog altijd grapjes met je maken.
We zullen samen door de velden gaan, nu je onze handen niet meer aan kunt raken 
raak je ons hart nog beter aan.                                                        (Toon Hermans)

Dit melden u: Zijn zus, schoonbroer, neef, nicht en hun kinderen.

De families HOFMANS en LIECKENS.
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