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www.rouwcenterivo.be

Dit melden u bedroefd:

Robert VAN REETH                                        haar echtgenoot

Gerrit en Maguy VAN REETH - VAN DE CAUTER
Rudi en Hilde VAN REETH - GORIS
Eddy VAN REETH                                              haar kinderen

Tom

Stefan en Elisabeth VAN REETH - MEULYZER,
               Eveline en Emmanuel
Willem VAN REETH & Lies
Robbe VAN REETH & Tinne
                                               haar klein- en achterkleinkinderen
   

Willy en Gerarda † LIEKENS - VAN LOOCK

Edward † en Maria † VAN REETH - GOYERS

Jos † en Wivina VAN REETH - VAN DEN EYNDE
René en Rita VAN REETH - BAERT
                                  haar broer, schoonbroer en schoonzussen

De families LIEKENS, VAN REETH, 
                   UYTTERHOEVEN en VAN DIEVEL.

Dank aan Familiehulp en de thuisverpleging Greet en Annelies.

                      
           

                  

 en Ann SIERENS - VAN REETH,
               Elise en Maxime

 Geboren in Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 17 juli 1931
en overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden

op 6 augustus 2023.

Samenkomst en rouwgroet voor de begrafenis
 in voornoemde kerk vanaf  9.40 uur.

Gelegenheid tot groeten vrijdag a.s. van 19 tot 19.30 uur
in het funerarium Ivo Ceulemans Molenstraat 23a.

BLIJF HAAR MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN 
 

MEVROUW

Lydie 
LIEKENS

echtgenote van Robert VAN REETH

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen 
aan de Eucharistieviering 

op MAANDAG 14 AUGUSTUS 2023 om 10.00 uur,
 in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw, Dorp 

in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, gevolgd door de plaatsing 
van de asurn in de urnekelder op de begraafplaats aldaar.

Je liefde, je eenvoud, 
je trouw, je lach van elke dag,

 jij begreep de kunst van het leven, 
al dat geluk heb je ons gegeven.
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