
 

Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 17 september 1929 
en overleden in het woonzorgcentrum Huyze De Pauw 

te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 16 maart 2026.

 

Oprichtster van Huis Joostens

 

Dit melden u met droefheid:
 

Francine † JOOSTENS
Louis † en Germaine † JOOSTENS - VAN SAET
                                                            haar zus, broer en schoonzus

Dirk en Viviane JOOSTENS - BEYDEKERKEN
Danny en Karla DE VISCH - JOOSTENS
                                                                      haar neven en nichten

Jeroen en An JOOSTENS - AERTS, Lenn en Ella
Nick en Katrien STRAUS - JOOSTENS en Demi
Thomas en Anse DE VISCH - RYMENANTS, Viktor en Flo
Marit DE VISCH
                                                    haar achterneven en achternichten 

Haar neven, nichten en aanverwanten.

De families JOOSTENS en NEEFS.
 

Dank aan de groepspraktijk Van Engeland,
medewerkers en verplegend personeel van Huyze De Pauw
in bijzonder afdeling Lijsternest voor hun goede zorgen en steun. 

 
                   
               

 Emilienne “Emmy” JOOSTENS

 MEVROUW

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vóór de begrafenis 
vanaf  11.15 uur.

Gelegenheid tot groeten maandag as. van 18.30 tot 19 uur
in het funerarium Ivo Ceulemans, Molenstraat 23a

te Onze-Lieve-Vrouw-Waver of  na telefonische afspraak.

BLIJF HAAR MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN

 

Rouwadres:    Beukendreef  14A - 2860 Sint-Katelijne-Waver,
                      on-line condoleren 
                      via Rouwberichten.
                                                   
                

www.rouwcenterivo.be

Begrafenissen-rouwcenter Ivo Ceulemans , Molenstraat 23a, 2861 Sint-Katelijne-Waver 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver, gsm. 0495 100099 - tel. 015 760099  rouwcenterivo@gmail.com

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen 
aan de Eucharistieviering 

op DINSDAG 24 MAART 2026 om 11.30 uur 
in de parochiekerk van Sint-Catharina, Markt 

te Sint-Katelijne-Waver, gevolgd door de bijzetting in de 
familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

We zien je nu niet meer, 
maar je zal altijd 

verder leven in ons hart
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